
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
“Maar u, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal 
vermeerderen” (Daniël 12:9). 

 
Beste Afrika vrienden, 
 
Hoewel door de eeuwen heen de kennis zal vermeerderen, blijft de uitleg van het Bijbelboek Daniël grotendeels 

verborgen tot de eindtijd. Maar wat zodra iemand komt met de volle uitleg van dit boek? Leven we dan misschien in de tijd 
die hier “eindtijd” wordt genoemd? Ik ga u iets vertellen over het gezicht dat Daniël hierna ziet. Pak uw Bijbel en lees eens 
mee om te verstaan wat ik u nu ga uitleggen: ten bewijze dat we in de tijd leven die in de Bijbel met “eindtijd” wordt 
aangeduid en dat Daniël is “geopend”. 

Daniël leefde zeshonderd jaar voor Christus. Hij ziet hier twee personen, twee “anderen”. Ze verschillen van elkaar, 
maar feitelijk zijn ze dezelfde persoon. De één bevindt zich aan de ene oever van de rivier, de ander aan de andere oever. 
De ene oever staat voor Zijn eerste komst. De andere oever staat voor Zijn terugkomst. De ene man vraagt de andere, de 
man in het linnen, hoelang het nog duurt voor het einde komt en de betekenis van alle woorden van Daniël openbaar 
gemaakt zullen worden. Dan zweert de man in het linnen bij God: “een tijd, tijden en een halve tijd”. Hij doet dat terwijl Hij 
uitdrukkelijk beide handen naar de hemel opheft. Dat linnen staat voor wie hij is: Het gaat over Priesterkoning Jezus 
Christus. Hij is de hogepriester die komt om Zichzelf te offeren voor de zonde van de gehele mensheid.  

Wat Daniël nog niet weet is, wat wij inmiddels wel weten: dat Hij zeshonderd jaar na Daniël is gekomen. Dat is 
voor ons tweeduizend jaar geleden. Toen is Hij als mens geboren en uiteindelijk gestorven aan een kruis om uit de doden 
op te staan en in dit lijden alle mensen te redden van hun zonde: U ook. Dat vieren we immers met kerst? Zijn geboorte. 
Twee handen tonen ons hier tweemaal vijf vingers. Het getal vijf staat voor de hereniging tussen Christus en Zijn ware kerk, 
de bruid genoemd, de ware gelovige, dat zijn zij die het geloof doen en er niet alleen over spreken. De ene hand staat hier 
bij Daniël zodoende voor Zijn eerste komst, tweeduizend jaar geleden, de andere hand staat voor Zijn tweede komst, in de 
eindtijd: Zijn terugkomst. De rivier waarboven Hij verkeert, staat voor het Woord van God die de tijden bepaalt. Want deze 
man is dat Woord en deze rivier vloeit voort uit wat Hij doet en spreekt. Beide oevers zijn het vertrek- en aankomstpunt 
van Zijn weg in de heilsgeschiedenis. Deze rivier komt uit Zijn mond en uit de mond van Zijn profeten. Profeten zoals Daniël. 
Dat is het Woord van God, die Jahweh heet en onze Schepper is. 

Dan legt Hij uit hoelang het zal duren, voordat de uitleg van de woorden van Daniël gaan komen: Hij spreekt dan 
van een tijd, van tijden en tenslotte van een halve tijd. Hij spreekt hier over de heilsgeschiedenis en deelt die in drie 
segmenten in, drie verdiepingen waarvan er twee bij elkaar horen ondanks dat ze gedeeld zijn door Zijn terugkeer. De 
eerste tijd is de Joodse geschiedenis, de tweede tijd loopt van Zijn geboorte als mens tot Zijn terugkomst in de eindtijd. Dan 
begint daarna Zijn laatste nieuwe tijd. Ook wel het duizendjarig rijk genoemd. Twee tijden van Messias en Christus Jezus, 
die bij elkaar horen. Die twee tijden worden gehalveerd omdat Zijn terugkeer ze deelt. Zijn komst wordt uitgedrukt in wat 
de man noemt een halve tijd, ofwel een halvering. Twee vijven (handen) die door Hem van elkaar gescheiden worden door 
een 0,5. Dan komt er ook een einde aan de grote verdrukking, dat is het lijden van Zijn profeten vanaf Abel tot nu toe. 

Hoe weet ik dat dit de uitleg is? Dat weet ik, omdat Hij zowel bij Zijn eerste als bij Zijn tweede komst in de eindtijd, 
Zelf een nieuwe uitleg geeft op Zijn Woord. Zoals Mozes het Joodse volk uit de slavernij van Egypte leidt, leidde Hij de 
mensheid uit de slavernij van de zonde. Dat is de eerste nieuwe openbaring die Hij gaf aan Zijn volgelingen. Tweeduizend 
jaar geleden. En zodra Hij terugkeert geeft Hij opnieuw een nieuwe openbaring op Zijn Woord en worden de woorden van 
Daniël en van alle profeten in de nieuwe uitleg openbaar gemaakt. Neem dus van mij aan: Jezus is terug. Hoe zou ik anders 
de uitleg kunnen geven van – als u wilt - het hele boek Daniël, samen met hen die met mij een huiskerk vormen?  

Wij wensen u en al de uwen een heel goede kerst en een goede jaarwisseling met veel goed nieuws van Hem die 
Zijn tent onder de mensen heeft geplaatst. Hij is onze zekere hoop! Dank voor uw  hulp. 

 
Henk van der Vinne, voorzitter AMS 
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